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Toen antwoordde koningin Esther: ”Als ik genade in uw ogen 
heb gevonden, koning, en als het de koning goeddunkt, dat men 
mij dan op mijn vraag mijn leven zal geven, en op mijn verzoek 
het leven van mijn volk. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk, 

om te worden weggevaagd, gedood en uitgeroeid” (Esther 7:3,4) 
 

  

 

Shalom lieve familie, vrienden, gemeenten, 
 

  

Poerim 



 

Israël is vandaag de dag 5 maanden in oorlog. Momenteel wordt er intensief 

onderhandeld over een staakt het vuren en over het vrijlaten van de 

gegijzelden. Israël zal niet rusten, totdat alle gijzelaars terug zijn.  

Deze maand vieren we in Israël het Poerimfeest. Sinds de tijd van Mordechai 

en Esther is er nog niet veel veranderd. Toen werd het Joodse volk met 

uitroeien bedreigd. Vandaag heeft de Hamas (en niet alleen zij) nog steeds 

hoog in het vaandel staan: ”….dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle 

Joden, van knaap tot grijsaard, zelfs kinderen en vrouwen” (Esther:3). Sinds 7 

oktober is Israël daar weer bij bepaald. 

De reactie van Israël na die zwarte zaterdag was snel en hard. Helaas 

kwamen en komen daar ook onschuldige burgers bij om. Maar De IDF heeft 

het (zoals de Hamas wel) niet gemunt op vrouwen, kinderen en baby’s. 

Israël voert een strijd om haar bestaan! Ook ten tijde van Haman werd het 

voortbestaan van het volk Israël bedreigd. Heel het boekje Esther ademt de 

sfeer van antisemitisme.  

Hoewel Gods Naam niet voorkomt in het boek Esther, is Hij wel degelijk aan 

het werk. Achter de gebeurtenissen van dit boek is God de Grote Regisseur! 

Ook deze keer heeft God het oorspronkelijke plan dat er was verijdeld, 

namelijk: een gezamenlijke aanval op de Joodse staat door Hamas, Hezbollah 

en Iran. 

Aan de noordgrens blijft het zeer onrustig. Nog altijd kunnen honderdduizend 

mensen niet terug naar huis, omdat ze geëvacueerd zijn. Elke dag nog komen 

er raketten vanuit Libanon, waar Israël op reageert. We horen steeds meer 

geluiden die zeggen dat het tot een confrontatie leidt met Hezbollah. Dit is de 

“belofte” aan Hezbollah: Een directe aanval op Israël zal Libanon 

terugbrengen naar het stenen tijdperk. Spannend is het en spannend blijft het 

voorlopig. Maar te midden van al dit “aards gedruis” mogen we hier onze 

“missie” voortzetten. 

 

  

Zwaard en gebed 
Ja, ook in Israël draagt de overheid het zwaard niet tevergeefs. ”Want zij 

draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in de dienst van God, als 

toornende wreekster voor hem, die kwaad bedrijft” (Rom. 13). Een 

Messiaanse voorganger zei: ”De God van Israël is geen pacifist”. 

Gebed voor de overheid blijft juist daarom belangrijk! Zodat ze met het 

“zwaard” op een rechtvaardige manier het kwaad zal wreken. In de brief aan 

Timotheüs maakt Paulus gebed voor de overheid zelfs de eerste prioriteit: ”Ik 

vermaan u dan allereerst gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor 

alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en 

rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid”.  



 

Daarom bidden we voor de overheid hier in Israël. Maar ook gebed voor de 

overheid in Libanon is nodig. Dat ook zij het kwaad dat er binnen hun grenzen 

is weten te beteugelen. 

 

  

 

“…….en stonden in de gunst bij het gehele 

volk” (Hand 2:47) 
In de bijbel worden we vele malen opgeroepen om te gedenken. Zo werden wij 

er de afgelopen tijd aan herinnerd hoe het hier was ongeveer 7 jaar geleden. 

Een Joodse ‘raad’ van Rabbijnen bij ons thuis. Een mededeling van het 

Rabbinaat in de lokale krant: ”We zullen in Dimona nooit een christelijke 

aanwezigheid toestaan”. Een haatcampagne, demonstraties, kapotte ramen.  

Inmiddels zijn we jaren verder. Door Gods genade kwam er een verandering 

ten goede. Over de eerste christengemeente staat geschreven, dat de 

gelovigen “in de gunst stonden bij heel het volk” en dat “de Heere dagelijks 

aan de Gemeente mensen toevoegde die zalig werden”. 

Nu is het niet zo, dat alle ‘schermutselingen’ voorbij zijn. Er zijn er die nog 

steeds niet erg gecharmeerd zijn door onze aanwezigheid. Maar we mogen 

zeggen dat we inderdaad “in de gunst staan” bij velen. En mogen zien, dat we 

een band van vertrouwen hebben kunnen opbouwen.  

We zijn ons niet anders gaan gedragen. We doen precies hetzelfde als wat we 

altijd deden. Maar deze tijd van oorlog geeft wel veel meer mogelijkheden om 

in woord en daad te getuigen van de Hoop die in ons is. Mensen op 

‘sleutelposities’ zeggen nu zelfs: “Jullie zijn nu een deel van onze familie”. 

We proberen ons werk altijd in stilte te doen. Toch was het blijkbaar 

opgevallen. Esther kreeg zelfs een uitnodiging om bij de burgermeester te 

komen. 

 

  

 

Vrijwilligerswerk 
Esther doet op dit moment nog steeds vrijwilligerswerk bij een 

ontmoetingsplek en uitgiftepunt bedoeld tot ondersteuning van militairen die 

dienstdoen in de Gazastrook. Van hieruit wordt eten en andere spullen 

gebracht naar de soldaten, die voor een korte tijd even op adem komen vlakbij 

Dimona. Regelmatig wordt ik uitgenodigd om mee te rijden naar één van de 

militaire basissen om daar dingen uit te delen. Van uw giften hebben we al 

veel uit kunnen delen.  

 

  



  

  

 

Ook ga ik regelmatig mee naar families van soldaten die in rouw zijn omdat 

één van hun geliefden is omgekomen.   

 

  

  

  

Gift-cards en Psalmboekje 
Een bekende bracht een commandant van een legereenheid naar het 

inloophuis. Samen met zijn maten is hij ingezet in Khan Younis. Geloof in God, 

daar had hij niet veel mee. Ook hij kwam met de vraag: ”Mevrouw, waarom 

moeten ze altijd ons hebben?” Ik probeer toch altijd maar weer terug te 



 

verwijzen naar hun eigen Bijbel. Ik liet hem Ps. 83 lezen. Vers 5: ”Kom, zeiden 

zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van 

Israël niet meer gedacht wordt”. Een groot voorrecht, om als “heidin” (niet-

joodse) joodse mensen “wijs te maken” met hun eigen Bijbel. 

Bij het weggaan gaf ik hem een gift-cadeaukaart mee en een Psalmboekje en 

zei: ”Je moet dit maar eens lezen. Hierin wordt op veel plaatsen verwezen 

naar de échte uiteindelijke Hoop van en voor Israël”. 

We zijn dankbaar dat we namens christenen in Nederland deze gift-

cadeaukaarten kunnen uitreiken als kleine bemoediging. Twee weken later 

kwam hij terug en hebben we via hem al zijn manschappen een gift-

cadeaukaart en een Psalmboekje kunnen geven.  

 

  

  

  



  

  

 

“Ik vind Jezus lief” 
Er komen allerlei verschillende en uitéénlopende bezoekers naar het 

Inloophuis. We merken dat er veel geestelijke nood is en veel mensen ‘onder 

de medicijnen’ zitten. Ze zijn moe geworden van de oorlog, de politieke 

situatie, het lot van de gijzelaars, de haat enz. Het land verkeerd in een 

trauma. Omdat veel mensen professionele hulp nodig hebben is er een groot 

tekort ontstaan en lange wachtlijsten. In het Inloophuis komt er al een paar 

weken regelmatig een jonge vrouw die pas een maand in Dimona woont. Ook 

zij is  getraumatiseerd n.a.v. alles wat er gebeurd is op 7 oktober.  En ze is 

ontzettend bang dat dit ook met haar kan gebeuren. Zo probeert ze zelfs te 

verbergen dat ze Joods is, en denkt eraan om te vertrekken uit Israël.  

 

  



  

  

 

Op een dag hadden we het over de Messias zoals beschreven in Jesaja 53. 

Het hoofdstuk dat gaat over de lijdende Knecht des Heeren: ”Gelijk een 

schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is 

tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open”. 

Ik raadde haar aan het hele hoofdstuk te lezen. Maar halverwege zei ze (en 

dat is een veel voorkomende reactie): ”Ik wil niet verder lezen, want ik 

weet echt niet wat hier staat, en waar het hier over gaat”. 

Ik vertelde haar over de offers die gebracht moesten worden tijdens de 

periode van het O.T.  En dat al de offerdieren in het oude testament heen 

wezen naar het grote Offer dat gebracht zou worden door de Messias van 

Israël, Yeshua. En dat er daarom ook geen (dieren)offers meer nodig zijn.   

Haar gezicht begon te stralen! Had ze de boodschap begrepen? Ze zei: “O, 

dan vind ik Jezus héél lief, want ik hou erg veel van dieren”. Als een échte 

dierenliefhebber kunnen we haar reactie natuurlijk wel voorstellen. Maar de 

kern van de boodschap was natuurlijk (nog) niet écht tot haar doorgedrongen. 

Het deed ons denken aan de kamerling uit Hand 8. Hij las hetzelfde hoofdstuk. 

Ook hij had moeite om de diepte van dit hoofdstuk te verstaan. Filippus vraagt 

aan die man: “Verstaat gij wat gij leest?” Dan luidt zijn antwoord: ”Hoe zou ik 

dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst?”.   

Fijn dat zij nu een regelmatige bezoekster van het inloophuis is. Dat de Heere 

ons mogelijkheden geeft om haar ‘de weg nader uit te leggen’. Ons gebed is 

dat de Heere haar hart en verstand opent om de boodschap te verstaan en te 

gehoorzamen. 

 

  



 

De Gemeente 
Over de eerste christengemeente in Jeruzalem staat niet alleen geschreven 

dat ze in de gunst stonden bij het volk. Ook staat er, dat de Heere “dagelijks 

aan de Gemeente mensen toevoegde die zalig werden”. 

We kunnen niet zeggen dat er dagelijks aan de Gemeente worden 

toegevoegd. Maar toch worden er (met name via het inloophuis) nieuwe 

mensen aan de Gemeente toegevoegd. 

Mensen die zich nieuw aansluiten bij de Gemeente of die de Gemeente kort 

bezoeken vormen altijd weer een nieuwe uitdaging. En het bepaalt ons telkens 

weer opnieuw hoe belangrijk het is daar te beginnen waar mensen zich 

bevinden.  

Een joodse jongen vroeg in het inloophuis of er elke sabbat een samenkomst 

in ons huis was. Al een aantal weken komt hij naar de samenkomst. In de 

diensten zijn we begonnen met een serie uit het boek Jozua. Na één van de 

samenkomsten kwam hij naar Albert toe en vroeg: “Ja, ik wilde het niet vragen 

waar iedereen bij is, maar is Jozua (uit de Tenach) dezelfde persoon als Jezus 

(uit het Nieuwe Testament?”. Dat is altijd prachtig als er vragen gesteld 

worden. 

Een bezoekster van het inloophuis werd zo ‘geraakt’ door de manier waarop 

ze daar ontvangen werd, dat ook zij nu regelmatig naar de samenkomsten 

komt. De Bijbel zegt: ”Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend”.  

Na elke samenkomst op Sabbat drinken we koffie met elkaar. 1x per maand 

hebben we na de samenkomst eten met elkaar. 

 

  

  

  



“From the river to the sea, Palestine will be 

free” 
In de Gemeente zijn we begonnen met het lezen en bestuderen van het boek 

Jozua. Hierin zijn mooie geestelijke lessen te ontdekken. Maar voordat we een 

geestelijke toepassing maken is het belangrijk om gewoon eerst de tekst te 

lezen en te kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van de tekst. Lees wat er 

staat, geloof wat er staat en je hebt wat er staat.  

De laatste maanden komt via de (Nederlandse) media nogal eens de slogan 

voorbij “From the river to the sea, Palestine will be free”. (Palestina zal vrij zijn 

(van Joden) van de rivier tot de zee) 

Triest is, dat velen die deze leus meedragen en uitkramen niet gehinderd 

worden door enige topografische en of Bijbelse kennis.  

Er was een onderzoek waarin aan voorbijgangers werd gevraagd: “Over welke 

rivier heeft u het?” Verschillende antwoorden werden gegeven. Ook op de 

vraag : “Over welke zee hebt u het?” kwamen de vreemdste antwoorden: ’Van 

Dode zee tot Rode zee’. 

Nog triester is het dat er onder christenen (we chargeren een beetje) ook niet 

zoveel kennis is.  Ook onder mensen die de Bijbel wel lezen, bestaan de 

meest vreemde gedachten over Israël. Velen geven er snel een geestelijke 

‘draai’ aan. Israël is (alleen maar) de kerk geworden. Jeruzalem is (alleen 

maar) het Jeruzalem dat ‘boven’ is geworden. Het land Kanaän staat gelijk 

aan de hemel. En de rivier de Jordaan is ‘omgedoopt’ in de ‘doods Jordaan’ 

die we oversteken als we overlijden. Niets is meer ‘letterlijk' of concreet, maar 

alles moet allegorisch of symbolisch worden opgevat. 

Natuurlijk mogen en kunnen we van mening verschillen over hoe de Here al 

de profetieën precies gaat vervullen. Maar over bepaalde dingen laat de Bijbel 

geen misverstand bestaan. 

Gen 15:18: ”Te dien dage sloot de HEERE een verbond met Abram, 

zeggende: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte 

tot de grote rivier, de rivier de Eufraat”. 

In Deuteronomium staat: ”Elke plaats die uw voetzool betreedt, zal van u zijn; 

van de woestijn af tot de Libanon, van de rivier af, de rivier de Eufraat, tot de 

westelijke zee toe”.  

Dit Bijbelse beloofde land besloeg volgens Numeri ongeveer het gebied van 

het huidige Israël plus de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria), de 

Golanhoogten, en ja zelfs nog daaraan grenzende gebieden in Libanon, Syrië 

en Jordanië.  

Er is onder de Bijbelgeleerden verschil van mening over de exacte omvang 

van de landbelofte. Maar “beloofd is beloofd!” 



 

En ja, daarom zal inderdaad straks “Israël vrij zijn van de zee tot de rivier”.  

Vrij!!  Israël zal straks vrij zijn, verlost van al haar vijanden, en van hen die 

hen haten. Israël zal wonen in rust en vrede in het aan hun beloofde 

land.  Samen…… ja samen met alle vijanden die tot vrienden van Israël zijn 

geworden. Ps. 87 geeft een machtig vergezicht. Samen met “De Filistijn, de 

Tyrier en de Moren”. 

Geen plaats voor Palestijnen? Wis en waarachtig wel! 

Wat een rijke toekomst! Te midden van de chaos is Israël op weg naar zijn 

rust. Een rust die pas echt zal aanbreken bij de komst van Koning Jezus. 

“Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem (in de 

Here Jezus) amen”. Het land is belangrijk. En God zal al Zijn beloften ook met 

betrekking tot het land in vervulling doen gaan.  

Maar wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade 

leed aan zijn ziel? Wat baat het het Joodse volk, als zij het hele land heeft van 

“de rivier tot de zee”, maar Hem niet kent? Daarom blijven we van Hem 

getuigen: Dat Hij de énige Weg is voor Jood en niet-Jood.  

 

  

 

Dankbaar voor uw bijdrage aan de 

‘noodhulp’ 
Dank u wel voor uw geweldige respons op onze vraag voor noodhulp: 

Individuele mensen, Gemeenten, organisaties enz. mogen zo een handreiking 

zijn en ons helpen om ook op deze manier Israël te zegenen. 

Het bemoedigt en raakt  de harten van de soldaten en anderen als we door uw 

gift (namens gelovigen uit de volkeren) hen iets kunnen geven.  

Bid voor een geestelijk ontwaken door alle crisis, trauma en nood, verdriet en 

pijn heen en dat de harten opengaan voor hun eigen Messias, de Heere 

Jezus. Bid daarom met een algemene stem, om vrede voor Jeruzalem!  

“Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat 

zijn heil opgaat  als  een lichtglans en zijn   verlossing als een brandende 

fakkel”. Jesaja 62:1 

 

  

 

Hartelijke groet en Shalom! 

Albert en Esther 
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